Motortrip 16 juni t/m 21 juni 2013

Zondag: 9.00 uur rijden we naar bad Kreuznach. En gaan daar over de
Wijnstrasse en Schwarzwaldhochstrasse tot Schapbach en overnachten in
Landgasthof Sonne het is perfect motorweer.

Maandag: gaan we via Triburg en rijden via Zwitserland naar Oostenrijk. Het is
30 graden en we stoppen geregeld want we moeten veel drinken .We besluiten
nog bergpassen te rijden via Lech en de Flexenpass het lekker koel rijden daar in
de bergen .

In St Anton (Arlberg ) slapen we in hotel Tirolerhof .

Dinsdag: rijden we naar de Kaunertalgletscher (3108 meter hoog) het is heel
mooi daar boven in de sneeuw.

Door de Resiapass naar Italie en met warm weer de Stelviopass op rijden naar
2758 meter hoogte. En daar mensen, auto’s en motoren kijken dat is leuk.

Door de Ofenpass en de Julierpass naar Zwitserland door St Moritz en slapen in
een oud hotel Danis te Lenzerheide.

Woensdag: ” haarspeld bochten rijden dag “”

Oberalpass, Furkapass ,Grimzelpass, Sustenpass waar een Mercedes cabrio

20 m lager langs de weg lag, en een trauma helikopter landde . En weer verder
door Interlaken een mooie stad en langs de Thunsee en slapen in gasthof Traube
in Merligen. (alles is gedateerd)

Donderdag: via Gaisbrunnen naar Frankrijk de VVogezen en volgen route de
cretes. Slapen in een schitterend Hotel Des Roche in Saalles met drie motoren
voor de deur om klanten te lokken ,en dat was gelukt!!

Vrijdag: door de Vogezen oeps! het begint flink te regenen dus gaan we op weg
naar huis.

Rond 18.00 uur waren we thuis en hoeven we geen hotelkamers meer te zoeken .
We hebben veeeeeel gezien goed gegeten en gedronken flink gebuurt en prima
motorweer gehad .En ook nog ruim 2500km gereden .

De Motorgroeten.



